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Thuiskomen 
 

Ping! De lampjes springen aan, gordeltjes om. En we zijn nog lang niet op onze 
bestemming. Wat een goed moment om een nieuw lichaam te kiezen. Altijd wel wat 
paniekerige passagiers wanneer het vliegtuig in een storm terecht komt. Dat jongetje vol 
snot en tranen daar? Die oude vrouw die een hele rozenkrans aan het bidden is? Het 
hondje, zielig opgesloten in een doos met een deurtje?  Nee, nee, ik wil haar daar, die 
deftige dame met panda-ogen! SsssssslachtoKer, ik kom eraan! Op de stroom van de 
angst naar binnen! Ja, adem diep in, zo gaat het lekker snel. Hmm, aangenaam warm 
hierbinnen.  

Wiiiiiiiiiiii! Turbulentieeeeeee! Heerlijk. De paniekaanval liet me binnen in haar lichaam. 
Wat zeg ik, ik bèn de paniek, hehe. De angst die bezit van je neemt. Zou ze het voelen, 
dat ik er ben? Dat ik haar zuurstof neem, zodat ze zelf maar net genoeg heeft? Net niet 
buiten adem. Kortademig, hoor ik de mensen zeggen. Haha, ze ademt in een zak! Alsof je 
lucht recycleren de angst in je lijf kan stoppen. Ja, adem maar eens diep in. Meer 
zuurstof voor mij, haaaaaaa! Ze is helemaal in paniek, zalig! 

… 

Waarom voelt ze de hele tijd aan haar buik? Zou ze me voelen kriebelen, hihi? Ooh! Ze 
weet het! Me een trol noemen! Het is niet omdat ze me niet graag heeft dat ze me eender 
wat mag noemen! Trol, trol, …  wie denkt ze wel dat ze is? Ik noem haar toch ook niet 
trut? Trut en trol, anders wel een mooi duo. Zoals grap en grol. Klinkt misschien wel 
goed. Ik wou dat ze wat dieper ademde. Moe, moe! Moe word ik van te weinig zuurstof.  

…. 

Raaaah! Aan de ‘trol’ denken, is hem wakker maken.  

Dat ze maar oppast, of ik nodig mijn vrienden uit. Ik heb haar lijf gekraakt en haha, ik 
betaal geen huur. Alles wat van haar is, is eerst van mij. Ik adem met haar mee, ik eet en 
drink met haar mee. Ik beweeg met haar mee en soms lig ik dwarssss. Wat is mijn leven 
goed.  

Wel een kalm lichaam nu de turbulentie gestopt is. Zal ik haar eens laten schrikken? Met 
mijn hamertje het ritme van haar hart laten versnellen. Samen maken we muziek. Haar 
bonk-bonk met mijn tik-tik. Een nieuw mens verveelt nooit. Haar lijf houdt nu twee 
wezens in leven. Ik ga haar straks nog eens boos maken. Maar eerst een dutje.  

… 

Mijn hamertje! Mijn hamertje! Waar is mijn hamertje? Ik zie net dat er daar aan het 
gangpad een knappe man zit. Haha, tik-tik tegen haar hart en nu denkt ze dat HIJ haar 
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hart sneller liet slaan. Wat een emotiecocktail met die paniek erbij. Zoet en bitter met 
een parasolletje. Ze moet zo in de war zijn. Moeha! Al die mensen die de man met de 
hamer vrezen. Ik ben het waar je bang voor moet zijn. Het ‘trolletje’ met het hamertje. 
Ikke. 

… 

Jajajaja, ze slaapt! Eindelijk! Ik heb zo’n zin in een eng filmpje. Snel naar boven, het 
hoofd in. Ik hoop dat ze wat trauma’s heeft en niet snel wakker schrikt. Hatsjie, hier 
moeten de verdrongen herinneringen zijn. Even met mijn schroevendraaier de 
nachtmerries aanzetten, ja, oh, daar gaat ze al. Wat een beleving telkens weer. Ze is 
bang, ik voel het. Wowow, niet zo bruusk bewegen in je slaap. Rustig maar, lichaam. Een 
beetje actie is leuk, maar niet te wild, he.  

…. 

Is ze nu over me aan het vertellen? Verloren moeite, kind. Niemand kan me zien, horen, 
voelen.  

… 

De man naast haar is dokter? Ik kan beter wat dieper in haar lichaam zakken en mijn 
tentakels uitspreiden. Kijk wat ze nu gedaan heeft. Nu ben ik óók bang. Alsof het een 
goed plan is om het dier dat in je woont schrik aan te jagen. Zou ze voelen dat ik ook naar 
adem hap nu?  

Altijd, eng, dokters. Een juiste diagnose stellen ze nooit maar die snoepjes die ze geven 
zijn Russische roulette voor me. Soms word ik er heel vrolijk van en soms… Ik hoorde dat 
er al lichamen van gestorven zijn. Brr, ik moet er niet aan denken, weer verhuizen. Het is 
kil daarbuiten en sommige lichamen zijn echt verdorven. Snel het licht uit doen, voor hij 
me vindt. Als het donker is, dan denkt de dokter meestal dat het lichaam depressief is. 
De snoepjes die daarbij horen, maken me blij en energiek. Komt goed, komt goed.  

… 

Ah kijk, we zijn aan het landen. Oh, oh, wat gebeurt er? Waar is de ritmische bonk-bonk 
van ons hart? Nee, nee, je mag niet uit de maat, maatje! Je favoriete trolletje komt eraan 
met zijn hamertje! Tik-tik, je rikketik doet het weer! Ik heb je misschien wel van de dood 
gered! Wat zou je toch doen zonder me?  

Ik geloof in jou wanneer je het zelf niet doet. Jij en ik samen. Voor altijd. Ik jaag je de 
stuipen op het lijf, maar ik hou je ook in leven. Een trolletje met een rolletje. Lieve 
lichaam, wij zullen samen nog zo veel mooie dingen beleven. Je zal met me moeten 
leren leven. Ik ben een deel van jou, en jij, jij bent helemaal van mij.  

Ik kijk al uit naar onze volgende vlucht samen.  


